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Welk boek leest u deze zomer en waarom?

Welke economie gaat u deze zomer stimuleren en hoe? 

Emile DopheideEmile Dopheide
Het calvinistische gevoel zegt dat eerst die half 
uitgelezen boeken uit moeten: In Europa van 
Geert Mak (is op tv zeker zo mooi); De mense-
lijke maat van Salomon Kroonenberg (zonder 
klimaatscepticus te zijn, plaatst hij de maakbaar-
heid van de aarde in een ietwat breder tijdsper-
spectief); en Wij zijn ons brein van Dick Swaab 
(indrukwekkend en ongelooflijk om te lezen hoe 
onze hersenen functioneren, maar Swaab veegt 
wel erg makkelijk en wrevelig alles wat niet-
materialistisch is van tafel). Verder zit in mijn 
portemonnee nog steeds een briefje met de titel 
The idea of justice van Amartya Sen, omdat het 
een genoegen blijft om dit soort schaarse veel-
zijdige economen te lezen. Maar in een periode 
waarin het Nederlandse buitenlandbeleid lijkt te 
verworden tot slechts een stimulering van het 
Nederlands bedrijfsleven, lijkt me het boek Zover 
de wereld strekt – de geschiedenis van Nederland 
overzee van de historicus Wim van den Doel wel 
aantrekkelijk: hoe ethische elementen, gespeend 
van paternalisme, wel degelijk onderdeel kunnen 
zijn van een buitenlands beleid. Het publieke 
goed gaat immers verder dan de landsgrens.

Jelle MensonidesJelle Mensonides
Deze zomer zeilen we met onze boot in de Egeïsche Zee en gaan de Griekse economie stimu
leren. Hoe? Allereerst door het betalen van havengeld. Het contact verloopt via de haven
politie. Een omvangrijke bureaucratie, maar weinig efficiënt. De Grieken houden zich zo 
veel mogelijk afzijdig van hun overheid. Dit zijn ze al gewend sinds de Turkse overheersing. 
Belastingheffing is daardoor erg moeilijk, maar wederzijdse vriendendiensten zijn daarente
gen sterk ontwikkeld. Wij zouden dat al snel corruptie willen noemen. Geld uit de Europese 
steunfondsen komt terecht op plekken waar je het niet verwacht. Nieuwe jachthavens worden 
gebouwd, maar vaak niet afgemaakt; laat staan geëxploiteerd. Veel geld is daarbij aan de 
strijkstok blijven hangen, want van je vrienden moet je het hebben. In de supermarkt zie je 
vooral veel nietGriekse producten. Heerlijk al die Franse kaas of wijn; vaak beter en goedko
per dan het Griekse equivalent. Griekenland is een prachtig land, heel aardige mensen, maar 
een economie die nog een lange weg moet gaan om concurrerend te worden. En die buiten
landse leningen? Dat is vooral een buitenlands probleem.

 Peter Verhoef Peter Verhoef 
Het zijn er twee: 
Oostenrijk en Kroatië 
door middel van een 
vakantie met het gehele 
gezin. Maar wellicht is 
het inhuren van een 
schilder voor de buiten-
kant van mijn huis wel 
een grotere stimulering 
van de NL-economie, 
dan de stimulering van 
deze twee buitenlandse 
economieën.

Ruben CoxRuben Cox
The age of turbulence van Alan Greenspan. 
Greenspan is bijna twintig jaar lang (1987–
2006) voorzitter geweest van het Amerikaanse 
stelsel van centrale banken en is daarmee een 
van de invloedrijkste economen uit de afgelopen 
twee decennia. Het barsten van de huizenbubbel 
in de Verenigde Staten in 2007 heeft hem veel 
kritiek opgeleverd, vooral vanwege de afwach-
tende houding en het gebrek aan regulering door 
de FED (Greenspan is een groot voorstander van 
de vrijemarkteconomie). In zijn boek beschrijft 
hij zijn persoonlijke ontwikkeling als econoom en 
geeft hij ook een reflectie op belangrijke eco-
nomische gebeurtenissen in de VS. De ontwik-
keling van economisch onderzoek in de laatste 
decennia is stormachtig verlopen en Greenspan 
geeft – wellicht onbedoeld – een kijkje hoe de 
beschikbaarheid van databronnen en de ont-
wikkeling van analysetechnieken hierin een rol 
hebben gespeeld.

Didier FouargeDidier Fouarge
Ik ben zojuist begonnen aan het boek Misleid door toeval van Nassim Nicholas 
Taleb. Het gaat over de rol van toeval en eigen deskundigheid in allerlei eco-
nomische en niet-economische situaties. Wat Taleb wil laten zien is dat toeval 
een grotere rol speelt dan men doorgaans denkt. Anders gezegd, men heeft 
de neiging toevalligheden met rationele argumenten te verklaren. Of deze 
stelling klopt, weet ik nog niet. Ik wil eerst goed lezen hoe overtuigend het 
allemaal is opgeschreven. Wat ik interessant vind, is dat de mens de neiging 
heeft om het eigen falen te verklaren aan de hand van toeval dan wel de 
schuld daarvan te geven aan andere factoren. Succes wordt daarentegen vaak 
verklaard uit eigen inzet. Dit raakt, denk ik, aan het thema van het boek.

Harry van DalenHarry van Dalen
Op vakantie lees ik de laatste jaren steevast een deel van het Het Bureau van 
J.J. Voskuil. Op een of andere manier kom ik er gedurende het jaar niet aan 
toe om het alle delen in één ruk uit te lezen. Het voordeel van mijn lang-
zame leesstijl is dat ik in ieder geval weet dat ik een deel van de vakantie 
gegarandeerd een goed boek in mijn bezit heb en dat je niet in arrenmoede 
in een kiosk third best literatuur hoeft aan te schaffen. De reden waarom ik 
een fan van Het Bureau ben, heeft ermee te maken dat ik in een gebouw in 
Den Haag werk dat gelijkenissen vertoont met Het Bureau, de demografie 
soms dicht in de buurt komt van de postzegelverzamelwoede van de karak-
ters in het boek, en een belangrijke reden om te blijven lezen: je krijgt een 
prachtig beeld van de publish or perish-cultuur en de verzakelijking van de 
wetenschap. Het enige probleem is dat op een gegeven moment Het Bureau 
voltooid is. Wellicht moet ik dan zelf maar de pen ter hand nemen.

Erik SchutErik Schut
Op mijn lijstje voor de zomer staat in elk geval het boek Terra incognita. 
Indische schetsen van vader tot zoon van Ruud Lapré. Lapré is een van de 
grondleggers van de gezondheidseconomie in Nederland en ik had het voor-
recht hem op die leerstoel te mogen opvolgen. Hoewel officieel met pensi-
oen, is hij nog steeds zeer actief in de gezondheidszorg en daarnaast ook in 
de kunstwereld. Maar bovendien heeft hij tijd gevonden om dit persoonlijke 
boek te schrijven over zijn bewogen leven, in de vorm van in elkaar vervloch-
ten vertellingen van vader op zoon. Aan het bed van zijn zoon, die na een 
zwaar ongeluk in coma ligt waaruit hij helaas niet meer zal ontwaken, vertelt 
Lapré onder meer aan de hand van brieven van zijn vader over zijn Indische 
jeugd. De eerste hoofdstukken, die ik inmiddels heb gelezen, zijn mooi en 
aangrijpend. 
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