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De monetaire economie maakt even plaats voor 

giften, een ieder geschonken in het holst van de 

nacht. De transactie verhuld in vermomming, een 

verrassing die wordt geweten aan symbolen van 

staf en roe. Is het de schaamte die ons steeds doet 

terugkeren naar kerkelijke relikwieën en de straf 

van de geknechten? Of is vrijgevigheid slechts dan 

verteerbaar als het verpakt is in een zak bij de 

buitendeur?

economie in beeld
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