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a. martinusse

De wachtkamer van de sociale dienst vult 

zich en loopt weer leeg, als eb en vloed op 

het Noordzeestrand. De arbeidsmarkt ademt 

zwaar en rukt en trekt aan al haar klanten.  

De banen openen hun armen, ontvangen 

totdat zij verzadigd zijn, en spuwen de maten 

terug naar huis. Het slijk der aarde vloeit 

gewillig, van fabriek naar UWV, en laat een 

ieder achter, wachtend in een kamer. 

De spiegel van de maatschappij.

arbeidsmarkt in beeld
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